
De magie van de Kroatische kust vind je terug op de eilanden! Van pittoreske  
dorpjes met eeuwenoude stadsmuren tot aan paradijselijke baaien,  

met 1.185 eilanden is de keuze reuze. Ga je mee eilandhoppen door Kroatië?

TEKST  Lisa Vermeij
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Mooie historische steden met eeuwenoude 
stadsmuren en ontelbare azuurblauwe stranden die 
afsteken tegen een groen berglandschap. Van het 
noorden tot aan het zuiden van de Adriatische zee, 
elk eiland ademt een rijke historie en cultuur. Tel 
daar goede wijnen, verse vis en uiterst vriendelijke 
Kroaten bij op. We nemen je mee.
 
Opladen in Opatija
Je kan je vakantie maar beter uitgerust beginnen, 
en dat doe je dan ook gewoon nog even op het 
vasteland in Opatija, dat is gelegen in het noorden 
van Kroatië. De badplaats wordt ook wel ‘Wenen 
aan Zee’ genoemd en heeft wat looks betreft veel 
weg van de stad Nice. Al sinds de negentiende 
eeuw kwamen toeristen, maar ook bekende 
mensen als Albert Einstein en Robert de Niro naar 
de kustplaats. Wandel over de elf kilometer lange 
Lungomare-promenade langs de kust en stop 
onderweg bij het park Angiolina. Strijk daarna neer 
op het terras van het iconische hotel Kvarner, dat in 
1884 werd gebouwd voor de rich and famous.
 
No stress op Cres
Vanaf Opatija hop je met de ferry naar het authen-
tieke eiland Cres, het grootste eiland van Kroatië. 
Cres mag dan groot zijn qua oppervlakte – 405,7 
vierkante kilometer om precies te zijn –, toch is het 
op Cres echt ons kent ons, want er wonen maar 
3.500 mensen. Hier struikel je dus nog niet over de 
toeristen en heb je alle ruimte om de prachtige 
natuur van het eiland te ontdekken. Natuurwonde-
ren zoals het Tramuntana-bos, Vrana-meer en 
Gorice (de grootste berg van het eiland) wil je zien.
 
Logeren op Lošinj
Vanaf Cres rij je in een uur door naar het eiland 
Lošinj. Vroeger hoorden de eilanden bij elkaar, maar 
nu zijn ze verbonden door middel van een brug. 
Lošinj is vanwege de groene naaldbossen en de

eilandhoppen op Kroatië
hop, Hop, 

Lošinj is een van  
de best bewaarde 
geheimen van Kroatië 
en staat bekend om 
de vele kleuren en 
geuren op het eiland.

‘No stress’ is niet voor niets het 
levensmotto op het eiland Cres.

De Porta Marcella in Cres 
dateert uit 1588, maar is nog 
steeds een plaatje om te zien. 
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luxere hotels toch net weer een tikkie anders dan 
Cres. Het eiland heeft de bijnaam ‘eilandtuin’, en 
dat heeft alles te maken met de 1.300 verschillende 
planten die er groeien en de serene rust die er 
hangt. Gaan je groene vingers jeuken? Ga dan even 
op visite bij de Gardens of Fine Scent, al is het 
alleen al voor het mooie uitzicht of de heerlijke 
lokale producten die je er kunt proeven. Breng 
daarna een bezoek aan het stadje Mali Lošinj dat  
je direct herkent aan de honderden gekleurde 
huisjes aan de kade. Huur een bootje en vaar  
langs de mooie stranden van Bok, Meli, Plieski en 
Lopari. Wie weet spot je onderweg wel een dolfijn, 
want er zwemmen er zo’n tweehonderd rond de 
kust van Lošinj.
MIOMIRISNI -VRT.HR

 
De zon zien zakken in de zee
Een vakantie is niet compleet zonder de perfecte 
zonsondergang. Die scoor je bij viewpoint Provi-
denca vlak bij het centrum van Mali Lošinj. 
Romantischer krijg je het niet, vanaf hier heb je een 
magistraal uitzicht op zee en een eilandenarchipel. 
Bij de naastgelegen Vidikovac Bar krijg je standaard 
een privétafel in de buitenlucht toegewezen zodat 
je ongestoord foto’s kunt maken. Hvala (dankje-
wel), zeggen we dan.
INSTAGRAM.COM/LOSINJPROVIDENCA

 
Ontdek de Krk-racht van Krk
Krk is makkelijk te bereiken per auto dankzij de 
brug die met het vasteland is verbonden. Begin 
thuis maar vast met oefenen, want Krk spreek je 
uit als Ku-rek. Krk heeft een variërend landschap 
van rotsachtige witte kliffen, bosrijke heuvels en 
wijngaarden tot aan prachtige baaien. Krk wordt 
ook wel ‘het Gouden eiland’ (Zlatni Otok) genoemd 

en was eeuwenlang de bakermat van de Kroatische 
literatuur en taal. Wat te doen? Bewonder de 
blikvanger van Krk-stad: de Maria-Hemelvaart- 
kathedraal uit de twaalfde eeuw, rij door naar Baška 
voor mooie stranden en spendeer het einde van  
de dag in het oude centrum van Vrbnik. Dwaal  
rond in de kleine schattige steegjes en je komt 
vanzelf uit bij een van de smalste straatjes ter 
wereld. Vrbnik is populair vanwege de lichtmousse-
rende witte wijn die gemaakt wordt van de 
inheemse druifsoort Žlajtina.
 
Split blijft een dikke hit
Flaneren kun je leren! En dat doe je dan ook op de 
gezellige Riva-boulevard van de havenstad Split. 
Oké oké, Split is geen eiland, maar wel de tweede 
grootste stad van Kroatië en daarom toch echt een 
bezoekje waard. Het oude centrum is compact en 
wordt gekenmerkt door een wirwar van steegjes 
met mooie boetieken. Niet te missen is het Paleis 
van Diocletianus, dat rond 300 na Christus in 
opdracht van de Romeinse keizer Diocletianus is 
gebouwd. Het bijzondere complex pronkt op de 

Wie weet spot je onder­
weg, rond de kust van 
Lošinj, wel een dolfijn

Voor op je eetlijst: 
3X HET LEKKERSTE  

UIT DE KROATISCHE 
KEUKEN

Restaurant Nada Vrbnik - Vrbnik, Krk
Voor verse vis en een glas goede wijn 
moet je bij Nada zijn. Van langoustines, 
gamba’s tot aan tonijn, maar ook vega’s 
kunnen hier lekkerbekken. Reserveer  
van tevoren een tafeltje op het terras 

voor een waanzinnig uitzicht.
GLAVA A 22

 
Cocktailbar Noor Fine Spirits  

& Cocktails - Split
Deze kleine cocktailbar zit verstopt in  

de Bajamonti-straat in Split. Het interieur 
heeft iets weg van de film The Great 

Gatsby. Trakteer je vakantievriend(in) op 
een cocktail of een Kroatische likeur met 
vijgen of walnoten zoals Rakija of Biska. 

BAJAMONTIJEVA 2

LD Restaurant - Kor ula
Zin in een avondje op chic? Boek dan  
nu alvast een tafeltje bij Michelinster- 
restaurant Leši  Dimitri waar chefkok  

Marko Gajski je de lekkerste gerechten 
voorschotelt. En nog betaalbaar ook.

DON PAVLA POŠE 1-6

Nu alleen nog 
iemand ‘strikken’ 
om hier een foto 
te maken. 

Op Krk kun je eindeloos 
strandhoppen.

In het eeuwenoude centrum van Vrbnik vind je 
charmante miniatuurhuisjes en steile smalle steegjes.

De binnenstad van 
Split is vanwege alle 

schoonheid een 
populaire fotolocatie 

voor newlyweds.



Carpe Diem Beach 
is een begrip op Hvar,
je komt er vanzelf wel 
achter waarom.
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Werelderfgoedlijst van UNESCO en was te zien in 
de hitserie Game Of Thrones. Plof daarna neer op 
een terrasje op het sfeervolle Narodni Trg-plein om 
mensen te kijken. Reken maar dat de inwoners van 
Split goed gekleed de deur uitgaan.
 
Hvar: dans tot diep in de nacht  
op een privé-eiland
Vanaf Split is het ongeveer 65 kilometer varen naar 
Hvar. Zien en gezien worden hebben ze hier 
uitgevonden: Hvar is ook wel het Ibiza van Kroatië 
en de luxe boten blijven niet onopgemerkt. Maak 
een stadswandeling over de imposante stadsmu-
ren uit de dertiende eeuw en tippel dan door naar 
het Fort van Hvar voor een fotogeniek uitzicht. Zin 
in een feestje? Neem de boot naar Carpe Diem 
Beach, deze beachclub bevindt zich op een apart 
eiland. Overdag een prima plek om te chillen, ’s 
avonds dans je er tot diep in de nacht op techo, 
(deep)house of popmuziek.
 
Doorpakken naar de Pakleni- 
eilanden
Je kater slaap je de volgende ochtend uit op het 
strand. Mooie stranden op Hvar zijn Pokonji Dol en 
Meki evica. Heb je zeeën van tijd? Pak dan een 
taxiboot naar een van de Pakleni-eilanden zoals 
Laganini, Marinkovic of Palmižana voor een 
heerlijke strandmiddag. Extra tip: neem ook 
waterschoenen mee om valpartijen bij de kiezel-
stranden te voorkomen.
 

Korčula: een van de mooiste  
eilanden ter wereld
We sluiten af met het zuidelijk gelegen eiland  
Kor ula, dat door een Britse krant is uitgeroepen 
tot een van de mooiste eilanden ter wereld. Minder 
druk dan Hvar, maar toch bruist het hier van de 
gezelligheid, wijnhuizen met biologische wijn en 
historische gebouwen. De oude stad van Kor ula 
wordt wel vergeleken met een miniatuur van 
Dubrovnik. Lang geleden was het eiland onderdeel 
van Venetië en dat zie je terug in de architectuur. 
Leuk feitje: ontdekkingsreiziger Marco Polo is 
geboren op Kor ula.

Klaar voor Kroatië? Dit wil je weten 
voor vertrek
In de zomer is het er gemiddeld 28 graden. Kroatië 
is ongeveer de helft groter dan Nederland, toch 
wonen er maar vier miljoen mensen. Hoe kom je 
er? Per land, zee of via de lucht. Pak je de auto, dan 
rij je via Duitsland, Oostenrijk en Slovenië. Vliegen 
duurt ongeveer twee uur en kan vanaf Amsterdam, 
Rotterdam en Eindhoven, je vliegt dan op grote 
steden zoals Zagreb, Rijeka of Split. Kroatië is  
dankzij de zesduizend kilometer lange kustlijn ook 
een perfect land om te zeilen. Sinds 1 januari  
2023 betaal je ook in Kroatië gewoon met euro’s, 
en het leven is er net wat goedkoper dan in 
Nederland. Tijdsverschil is er niet. Het water uit de 
kraan kan gedronken worden. Reizen doe je met de 
auto of ferry. 

SLAPEN DOE JE HIER
Hotel Bellevue - Mali Lošinj

Hotel Bellevue is in 1966 gebouwd en was 
toen het eerste vijfsterrenhotel op de Kroati-
sche eilanden. Lošinj staat bekend om zijn 
‘helende klimaat’ en hotel Bellevue biedt 

dan ook allerlei gezondheidsbehandelingen 
aan: van massages en anti-stressprogram-
ma’s tot aan immuunboosters. Wedden dat 

je daarna nog lekkerder in je vel zit?
VANAF €  195  PER NACHT V IA  LOSINJ -HOTELS.COM/EN/

HOTELS-AND-V ILLAS/HOTEL-BELLEVUE/

 
Hotel Adriana - Hvar

Vanaf het oude centrum van Hvar rol je  
zo heerlijk je zachte bed in bij het stijlvolle 
viersterrenhotel Adriana. Neem de lift naar 
de rooftopbar voor een waanzinnig uitzicht 

op Hvar. Ontbijtjes zijn hier verrukkelijk  
en gemaakt van lokale producten. 

VANAF €  314  PER NACHT V IA  SUNCANIHVAR.COM/

ADRIANA-HVAR-SPA-HOTEL.HTML

 
Camping ikat - Cres & Lošinj

Camping ikat is de grootste camping op de 
eilanden Cres en Lošinj en is gewoon het 
hele jaar open. De zwembaden zijn hier 

gevuld met zeewater, je bent omringd door 
bomen en dicht bij het strand. Geen zin om 

met je wc-rol over de camping te lopen? 
Hoeft ook niet. Boek een luxe glampingtent 
of een huisje. Het blijft toch vakantie, hè? 

VANAF €  6 ,10  PER PERSOON PER NACHT  

V IA  CAMP-CIKAT.COM/NL/

Hvar wordt ook wel 
het Ibiza van Kroatië 

genoemd. 
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Hop vanaf Korcula 
met een bootje naar 

Moro Beach Stupe 
voor een onverge-

telijke ervaring. 
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